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Kopij voor deze rubriek in Geandewei nr. 08 t/m vrijdag 12 april tot 20.00 uur aanleveren 
bij Piet Feenstra.  Telefoon: 058- 2139588. E.mail:  kopij-jacobijner@geandewei.nl 
 

Bij de diensten 
 

Zondag 7 april 
2e zondag van Pasen 
 
10.00 uur:  ds. Jan-Jaap Stegeman 
Organist:  Peter v/d Zwaag 
Lector:  Gerrit Jan Vos  
Ontvangst: Feikje Jagersma en Annegert Marinus    
Kosters: Gerard Gremmé en Jan Halma  
    
Er is kinderoppas. 
 
Ontmoeting bij koffie, thee en frisdrank  
 

Zondag  14 april 
 
10.00 uur:  ds. H.Hiddink 
Organist:  Peter v/d Zwaag 
Lector:  Nynke de Vries 
Ontvangst: Anneke en Wiebe Kamminga   
Kosters: Jan de Vries en Rindert Reijenga  
 
Er is kinderoppas 
 
Livestream 
De ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream. 
Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl. Op de beginpagina van onze site staat de groene 
knop ‘online diensten in de Grote Kerk’. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik 
daar op de knop ‘online kerkdiensten’. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt 
abonneren op de kerkdiensten.   
De gestreamde diensten worden op Omroep Leeuwarden (voorheen omroep LEO)  herhaald 
op:  
- zondagavond 20.00 uur en  
- maandagochtend 10.00 uur. 
 

 
Pastoraat 
 
Het kader met info over pastoraat zoals in de vorige 
 

Gods licht breekt door 
 
Nu is het licht geworden. 
De zon is opgegaan. 
Het goede nieuws na deze nacht heeft ons hier bij elkaar gebracht. 
We kijken samen naar het licht. 
Een nieuwe dag breekt aan. 
 
Nu is het licht geworden. 
Een mens is opgestaan. 
De boze droom van dood en pijn zal eens voorgoed verdwenen zijn. 
God zelf breekt door het donker heen en geeft het licht ruim baan. 
 
Nu is het licht geworden en wij zijn opgestaan. 
Want onze weg loopt niet meer dood. 
We delen met elkaar het brood en danken God voor dit begin. 
We kunnen verder gaan. 
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Licht! Licht! Raak ons aan. 
Druppel onze dromen binnen, help ons steeds opnieuw beginnen 
en op Gods weg verder gaan! 
 
(tekst: Greet Brokerhof- van der Waa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luistertip:* Love shine a light – Katrina & he Waves 
(zie ook de foto) 

Tineke Plat – van den Berg 
 
 

In memoriam  
Teuntje van Weick – Robbertsen 
Op 15 maart nam de familie, vrienden en kennissen afscheid van Teunie. Voor dit afscheid 
kiest zij voor de lezing van 1 Korinthe 13 het Hooglied van de liefde. De liefde die een grote rol 
speelt in het leven van Teunie. Samen met Sjettie Tjeerdsma, die geregeld bij haar op bezoek 
komt, kiezen zij de liederen uit die te horen zijn bij dit afscheid.  
Op 27 januari in 1937 ziet Teuntje haar levenslicht, als derde dochter van Sofia en Willem 
Robbertsen. Ze wordt geboren in Veenendaal. Eerder waren de zussen Wilma en Riet al 
geboren. Later wordt het gezin nog verrijkt met 4 zonen, Jan, Teunis, Aart en Dick. Een groot 
gezin en Teunie moet haar moeder meehelpen om alles goed te laten draaien. Regelmatig 
moet ze op de kleintjes passen. 
In de oorlog verhuist het gezin naar Tiel en omdat deze in de frontlinie van de Grebbeberg ligt 
is het te gevaarlijk en evacueren ze in januari 1945 naar Munnekezijl in Friesland. Een 
spannende tijd want vader Willem kan zich pas later bij het gezin voegen. Pas in juni is het 
veilig genoeg om terug te gaan. Naar een woning die geheel leeggeroofd is door…... 
Haar man Gradus leert Teunie kennen via de kerk en catechisatie. Op 23 april 1959 trouwen 
ze. Haar leven lang blijven ze verliefd op elkaar. De liefde kan ze geven aan dochter Carola, 
en samen met Gradus geven ze de liefde voor de natuur door aan haar.  
Als dochter Carola trouwt met haar man Jacques en werk vinden in Friesland. Komen ook 
Gradus en Teunie naar Leeuwarden. Teunie blijft geloven dat Liefde en Licht haar mag leiden. 
Een mooi symbool van het Licht is de Jacobsladder. De brede banen zonlicht die door het 
wolkendek heen breken. De echte verbeelding dat achter de wolken de zon schijnt. Als Teunie 
een Jacobsladder ziet voelt ze rust en vertrouwen in haar geloof, voelt ze zich gesteund, 
gehoord en gezien. De laatste maanden waren niet makkelijk en zo moet ze nog verhuizen 
naar de Waadwente in Dokkum. In het bijzijn van dochter Carola komt op 7 maart 2024 een 
einde aan het leven van Teunie. Dat de Jacobsladder, die Teunie zoveel vertrouwen gaf, ook 
voor hen een steun en troost mag zijn. 

Catrien Bos 
 
 

Aandacht voor……. 
 

Bloemengroet 



 
 
Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg of geluk ten deel is gevallen.  
De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag: 
24 maart naar: mw. Adrie Wijma 
31 maart naar: mw. T. Scheper 
 

Vreugde en verdriet 
We willen graag aandacht voor elkaar hebben bij vreugde en verdriet. In de vorige Geandewei 
hebt U de vermelding  kunnen lezen onder het kopje lief en leed, van de ziekte van een 
gemeentelid. Wilt U dit ook graag vermeld hebben,  dan is het nodig dat U toestemming geeft 
en het zelf ook doorgeeft. Wij zorgen dan dat het geplaatst wordt en natuurlijk meeleven in de 
vorm van kaartje, telefoontje of zo iets zal fijn zijn.  
Dit kunt U doorgeven aan de pastorale ouderlingen en bij Greetje Feenstra 
(g.feenstra.reeder@gmail.com). 

Greetje Feenstra ( tel. 058 – 2139588) 
Tineke Plat ( t.platvdberg@gmail.com) 

Siward Feenstra (tel. 06-80160267 ) 
 

Meeleven 
Mevrouw Nooteboom is in haar woning gevallen en is nu opgenomen in Berghiem  
Haar adres is: Prins Bernhardsstraat 74, 9251 GM Burgum 
 
 

Verjaardag 
09-04-2024: Dhr. T. Dijkstra, Romkeslaan 138, 8933 AB 91 jaar 
 

Algemene berichten 
 

Adelaar Regenboog Hûs 
Uithof van de Protestantse Gemeente De Jacobijner 
De Fennen 348 in Bilgaard 
Contact en boeking: 
jellespoelstra49@gmail.com 
 
Na het sluiten van de Adelaarkerk is het huis aan de Fennen 348 aangekocht. Gefinancierd 
met o.a. legaten, eigen acties in de toenmalige wijkgemeente Adelaar-Regenboog en o.a. St. 
Oud Papier Bilgaard en 10 jaarlijkse bijdragen vanuit de Diaconie.  
De bovenverdieping wordt verhuurd door/via College van Kerkrentmeesters 
De benedenverdieping is in gebruik voor en door mensen en groepen uit de wijk Bilgaard, maar 
is ook beschikbaar voor vergaderingen van de kerkenraad van de Jacobijner wijkgemeente, 
bestuur Diaconie.  
 
Activiteiten in het AR-Hûs: 
- Diverse overleggen, zoals pastores overleg en Kleine Kerkenraads-vergaderingen, overdag 
en op avonden; 
- Wekelijkse koffieochtenden elke dinsdag vanaf 10.00 uur, waar goede gesprekken plaats 
vinden en attentiekaarten worden gezonden naar mensen uit onze wijkgemeente in geval van 
ziekte en jubilea, ondertekend door alle aanwezigen. Dit wordt door de ontvangers zeer 
gewaardeerd. De ‘spil’ in dezen is mevrouw Corry Veeneman, met haar 98 jaar nog steeds 
zeer betrokken en actief. 
- Het Midweekgebed: elke woensdag om 15.30 uur, met voorgangers als Gerda van Brug en 
Annie Feenema. Het voorziet in een behoefte, met name voor hen die de zondagse kerkgang 
voornamelijk digitaal bijwonen. 
- Huiskamer avondmaalsviering, houden we in het voor- en het najaar. 
- Handwerkgroep: om de veertien dagen op de woensdagmiddag. 
  De “producten” worden besteed een goede doelen in noodlijdende 
landen/bevolkingsgroepen. 
- Taalgroep Allochtonen van  de wijkgemeente De Schakel: elke donderdag ochtend van 09.00 
uur 
- PCOB-bestuur vergadert maandelijks op de maandagmiddag in het AR-Hûs, tegen 
vergoeding. 
- Lectuur ligt er om mee te nemen. 
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Elke deelnemende groep zorgt zelf voor het zetten van koffie en/of thee. Gevraagde  bijdrage: 
€ 1,00 per persoon / dagdeel.  
De keuken is goed geoutilleerd en voorzien van een afwasmachine. 
Van de ‘financiële omzet’: kunnen we koffie en thee met toebehoren betalen, maar ook de 
kosten van aanschaf schoonmaakmiddelen benedenverdieping.  
Jaarlijks rekenen we af met de wijkkashouder van De Jacobijner. 
 

Deelnemers werkgroep:  
Jelle Spoelstra, Maike Maurits, Jaap Dijkema,  

Gerda van Brug, Annie Feenema en Wietske Holkema 
 
 

OPA-Bilgaard 
 
Zaterdag 20 april: Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard.   De volgende datum is zaterdag 
3 mei: 2024. 
 

Andere diensten 
 

Meditatie Swettehiem 
Woensdag 17 april 
Iedereen is van harte welkom!  
Met elkaar een fijn en gezellig uur beleven. 
Voorganger: mw. Nelleke Bertsen 
 
We beginnen om half 4 en na afloop is er koffie en koek. 
De locatie is in het Westeinde: Pieter Sipmawei (het Swettehiem) 
Wij hopen u allemaal weer te ontmoeten en we zien graag nieuwe deelnemers komen. 
Graag tot ziens, Elly tel: 2150366 
 

Huiskamermidweekviering  
Wanneer: woensdag 10 april en 17 april 
Waar:     Adelaar-Regenboog Hûs (De Fennen 348) 
Tijd:     16.30 u en 15.30 u 

Gerda van Brug 

 
Bijeenkomsten 
 

Voorjaarsmiddag 
De activiteitencommissie van wijkgemeente de Jacobijner nodigt u uit voor onze 
voorjaarsmiddag op donderdag 18 april as in de Grote of Jacobijnerkerk. 
Deze middag gaan we tot de pauze spelletjes spelen, denk aan sjoelen, rummikub, kwartetten, 
triominos, dammen enz enz. 
Na de pauze spelen we met elkaar Bingo, waarbij uiteraard leuke prijzen te winnen zijn. 
Om 14.30 u staan koffie en thee voor u klaar. 
We beginnen om 15.00 uur, einde van de middag is 17.00 uur. 
Halen en brengen mogelijk. 
U kunt zich voor 11 april opgeven op onderstaande adressen. 
 
Alie Kooistra Pieter Langendijkstraat 22  06 2508 7599 
Roely Spoelstra Sem Dresdenstraat 43       058 2665668 
Griet Roersma De Kei 304        058 2669886 
 

De actiteitemcommissie. 
 

Elkaar zien  
De deelnemers van ‘Elkaar zien’ komen eens in de veertien dagen samen onder begeleiding 
van onze kerkelijk werker Gerda van Brug. De meest uiteenlopende zaken worden besproken 
en lief en leed worden met elkaar gedeeld. 
Tegenwoordig gaan we naar aanleiding van o.a. artikelen in het tijdschrift “Open Deur’ met 
elkaar in gesprek. 
Iedereen is op woensdag 17 april van 10.00 tot 11.30 uur van harte uitgenodigd op Bleekhof 
55. 



 

Kerkenraad 
 
        

Huwelijksbevestiging 
De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Dirk Jakob Bruining en Pauline 
Susanne de Vries. Indien geen bezwaren worden in gediend dan zal de bevestiging 
plaatsvinden op vrijdag 19 april aanstaande om 19.30 uur in de Grote of Jacobijnerkerk.  
 

Vacatures Kerkelijk werker 
We zijn blij te kunnen melden dat voor de vacature voor Kerkelijk Werker Ouderen Annemiek 
Heerma en voor Kerkelijk werker Jongeren en Jonge gezinnen Anne van Blaaderen door de 
selectiecommissie zijn voorgedragen. De kerkernaad is akkoord gegaan met deze voordracht. 
Samen met de andere pastores, ds. Jan Jaap Stegeman en geestelijk verzorger Gerda van 
Brug zullen ze een verdeling maken van de werkzaamheden.  
 

Taakgroep DOEN 
De oproep die op zondag 16 maart jl. in de kerk werd gedaan om vrijwillige schoonmakers heeft 
resultaat gehad. Inmiddels zijn er zoveel nieuwe mensen bij gekomen dat we nog twee groepen 
kunnen samenstellen. Daar zijn we als kerkenraad heel blij mee. De eerste groepen zijn al 
gestart, voor de nieuwe groepen is een startbijeenkomst gepland en zij kunnen na instructies 
ook aan de slag. Heel veel succes!! 
 

Tot slot 
De zomertijd is ingegaan en de lente laat al veel van haar pracht zien.  Op naar de zomer zullen 
veel mensen denken. Plannen maken hoe de vakanties ingevuld gaan worden. Scholieren zijn 
druk met toetsen, tentamens, examens. Spannende tijden. Voor onderweg sluit ik af met Lied 
646 uit het Liedboek:  
 
De Heer is onze reisgenoot 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
En sprekend over kruis en graf 
Geduldig tekst en uitleg gaf. 
 
Zo valt een lange weg ons licht 
De schrift opent een vergezicht 
En brengt verdwaalden dicht bij huis 
Verloren zonen komen thuis. 
 
De avond daalt, blijf bij ons Hee! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
En breekt brood en schenkt de wijn, 
Die gast, het de moet de gastheer zijn! 
 
Wij keren naar Jeruzalem,  
Ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
De Heer is onze reisgenoot. 
 

Ina Brinkman – la Roi 
 


