
 

Zondag 28 januari 2024 
in de Grote of Jacobijnerkerk  

 
aanvang 10.00 uur 
 
 
 

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen 
 
Psalm van de zondag (staande): Lied 111: 1,2 
 
intussen worden de tafelkaarsen aangestoken 
 
Bemoediging en groet 
vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
 
vg. De Heer zij met u 
gem. Ook met u zij de Heer  
 
Drempelgebed  
vg:  (…) door Jezus Christus, onze Heer 
gem. Amen 
de gemeente gaat zitten 
 
Kyrie en gloria:  
 
Lied: 274 
 
Gebed voor het opengaan van de Schriften  
 
Lezing: Deut. 18: 15-20 
 
Lied:  530: 1 en 2 

 
 
2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
 
Lezing: Marcus 1: 21-28 

 
Liet: 530: 3, 4 (Frysk Lieteboek) 
 
3.  Dy’t bûn wie wurdt troch him befrijd. 
Hy wol út skea en skande_ús rêde. 
No wurde hongerigen sêde. 
Syn namme is barmhertichheid. 
 
4.  Wy tankje God foar dizze stim, 
dy’t klinke mocht yn ús fermidden. 
en dy’t ús oanfjurre_om te bidden, 
mei útsjoch op Jeruzalim. 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Antwoordlied: 871: 1,2,3 
 
Gaven en gebeden 
Inzameling van de gaven 
voor:  

- diaconie en kerk 
- PKN/Jongere 

generatie 
Dankgebed 
Voorbeden 
 acclamatie bij de voorbede: 368c 
  
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Slotlied (staande): 531: 1,3 
 
Uitzending en zegen 

 
 
 

 
Orgelspel 
 
in deze dienst 
voorganger: Drs. Gerda van Brug 
organist:       Peter van der Zwaag 
ouderling:     Berdine Wijmenga 
diaken:          Æde de Jong   
lectoren:       Ineke van Nienes en Klaske Straatsma  
voorbereiding van deze dienst: Gerda, samen met  
                                 de deelnemers aan ‘Elkaar Zien’ 
 
Mededeling: 
1, 2 en 3 februari is Luna in de stad. Hieraan doet 
ook de Grote Kerk mee.  
Van zonsondergang tot 22.00 uur te bekijken. 


