Nieuws uit de gemeente

Zonda 12 aprii jL kwam de
mededeling van onze predikant dat hij
met ingang van 1 juni a.s. directeur van
theater de Koornbeurs in Franeker
wordt. Voor ons niet onverwacht - we
waren immers al op de hoogte van zijn
voornemen van vertrek - maar met
deze mededeling werd dit nu wel
concreet.  Gefeliciteerd met deze
nieuwe functie! Op Pinksterzondag 24
mei a.s. wordt in de viering afscheid
genomen. Hier krijgt u binnenkort meer
over te horen via mail of Geandewei.

Omdat de kerkenraad al op de hoogte
was van het voornemen van vertrek en
dus van de komende vacature, zijn de
eerste stappen voor het invullen
hiervan ezet. Een groepje
gemeenteleden is bezig een
gemeente profiel op te stellen als
basis voor een profielschets van een
te beroepen predikant. Hierover meer
verderop in de nieuwsbrief.

Ondertussen gaan de ontwikkelingen
rond het Stadsklooster verder, stapje
voor stapje en heel langzaam - zo
begrepen we van Gerko Last, directeur
van het Stadsklooster. Ingezet is nu op
1 juli. as. Maar in de praktijk wordt al
uitgegaan van een bestaande situatie
wat betekent dat de mensen
betrokken bij de activiteiten in het
Stadsklooster daar ook aanwezig zijn.
We zijn allemaal uitgenodigd gewoon
eens binnen te lopen - doordeweek-
en het gewoon eens te komen
bekijken/ meemaken of daar eens een
kopje koffie te drinken. Het onderwijs
door firda (mbo)is gestart, studenten

van de NHL doen daar hun
opdrachten, de getijde gebeden
worden gehouden en verder vinden

alle activiteiten van onze gemeente
daar gewoon hun doorgang. Kortom,
er is al van alles in beweging. Stap
gerust eens binnen om dit zelf te zien.
Wordt vervolgd.
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Taartactie Palmpasen 29 maart

Een zeer geslaagde actie; Koffie met een lekker stukje gebak. Velen van u zaten
heerlijk te smikkelen. Ook voor Ghana was het een mooi resultaat.

De actie heeft € 193,60 opgebracht.

We hielden ook gebak over. De bedoeling was dat dit naar het Aanloophuis zou
gaan, maar die was gesloten. Een ander en vergelijkbaar doel is het Leger des
Heils en daar is het restant naar toegebracht.

Tenslotte iedereen hartelijk bedankt die aan het slagen van de actie heeft
meegewerkt.

ZWO Jacobijner
Groet,
Hilda
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Ontmoetingsmoment in Eeltjeshiem

Hoe smaakt vrede? En heeft u wel eens zachtmoedigheid geproefd?
Op dinsdagmiddag 14 april was er een groothuisbezoek in MFC Eeltsje’s
Hiem. Het thema was: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.

Tijdens de fruitproeverij ontvingen we met
gesloten ogen een stukje fruit van elkaar.
Elk stukje fruit stond symbool voor één van
de vruchten van de Geest, bijvoorbeeld:
een appel verwees naar zelfbeheersing,
een druif naar zachtmoedigheid.

We lazen de tekst uit Galaten 5 vers 22:
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

Paulus plaatst het leven naar het viees
tegenover het leven door de Geest. Na een
opsom- ming van de ‘werken van het
vlees’ noemt hij de ‘vrucht van de Geest,
€én vrucht, met negen eigenschappen. Het
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is te vergelijken met een sinaasappel, die
uit meerdere partjes bestaat, maar toch
één geheel vormt. De vruchten van de
Geest is geen lijstje van eigen-schappen
die wel zelf moetenproduceren, maar
uitingen van wat de Geest in ons wil
bewerken. Het gaat om de geestelike
groei in verbondenheid met Christus.
Samen gingen we in gesprek aan de
hand van vragen als: Welke vruchten zijn
belangrik in je leven? Welke vrucht
herken je in de ander? Wat heeft een
vrucht nodig om te rijpen?

Als afsluiting vormden we een kring en
zegende ieder de persoon naast zich met
een vrucht van de Geest, bijvoorbeeld: "k
zegen jou met zachtmoedigheid.”
Daarna zongen we lied 841: "Wat
Ziin de goede vruchten?”

Bij het naar huis gaan ontvingen
we een kaartje met de tekst uit
Galaten 5:22-23. Een mooie
herinnering én een vraag om mee
te nemen: "Welke vruchten zou u
graag zien groeien in uw eigen
leven?”

Annemiek. Heerma
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Jacobijner Profielschets- de enquéte

In"hetlicht

Toen onze predikant aangaf na te denken over vertrek uit onze gemeente is de
kerkenraad gaan nadenken hoe de komende vacature in te gaan vullen.
Immers, bij een vacature hoort een profielschets van een nieuw te beroepen
predikant.

Om deze op te kunnen stellen zag de Kerkenraad zich voor de vraag gesteld:
wat voor profiel heeft de wijkgemeente de Jacobijner? M.a.w. waarin
onderscheiden we ons van andere wijkgemeenten en wat willen we of wat zijn
thema’s die hier spelen?

Vanuit de Kerkenraad kwam de vraag eerst een profielschets van de
wijkgemeente de Jacobijner op te stellen. Dit doen we met een hiervoor door
de PKN ontwikkelde enquéte — Nieuw Kerkelijk Peil. Op die manier kunnen we
zoveel mogelijk leden van de wijkgemeente betrekken.

Wat betekent dit en wat vraagt dat van u?

Vanaf de week van maandag 10 mei tot en met de week van vrijdag 14 juni
wordt er een online enquéte uitgezet met een toegangscode gekoppeld aan
onze gemeente.

Het invullen van de enquéte kan op verschillende manieren:

1. werkgroepen en activiteitencommissies wordt gevraagd op een bijeenkomst
of vergadering hier tijd voor te maken en de enquéte samen in te vullen, dit ook
om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan over de items. Natuurlijk vult
iedereen zelf de enquéte in maar samen invullen is een stimulans om
gedachten te vormen en ook om alle vragen van de enquéte in te vullen —
immers alleen volledig ingevulde formulieren kunnen verwerkt worden en dus
meetellen.

We zullen hiervoor de contactpersonen benaderen om dit in de eigen groep uit
te zetten; de enquétes worden online ingevuld — als dat niet lukt is de enquéte
op papier in te vullen, deze moeten daarna nog online worden verwerkt; vanuit
de commissie proberen we dit zo veel mogelijk begeleiden

Het invullen van de enquéte vraagt zo’n 30 minuten en is anoniem. We hopen
op deze manier zoveel mogelijk mensen te betrekken.

2. op zondag 31 mei is er na de viering ook de mogelijkheid hier in de kerk de
enquéte in te vullen voor wie dat wil en het niet via een groep kan doen

3. tot slot wordt de toegangscode ook via de nieuwsbrief verspreid zodat
mensen die dat willen individueel kunnen invullen
Let op... je mag maar één keer een enquéte in vullen....

Tot slot: de uitkomsten — verwerkt door de Theologische Faculteit Utrecht -
gaan naar de Kerkenraad en die gebruikt deze bij het proces van een te
beroepen predikant.

De komende weken komt er meer informatie over deze enquéte in Geandewei

en in de Nieuwsbrief. Kijk ook eens op: http://www.nieuwkerkelijkpeil.nl
Wordt vervolgd,

De Jacobijner Profielschets Commissie:
Alex Riemersma, Maaike Boomsma, Corien Steenstra en Berdine Wijmenga
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Hemelvaartsdag: "Ms een adeloar”
De adelaar is een vogel die van oudsher veel
indruk maakte vanwege zijn moed, kracht, snelle

en hoge viucht en scherp gezicht. Deze “koning van

de vogels” staat wel symbool voor Christus omdat

hij, net als de opvarende Heer, recht naar het licht

van de zon vliegt.

Op 14 mei staan we er bij stil dat Jezus terugkeerde

naar de Vader, en in de viering zal het gaan over het

thema ‘adelaar. Waar wij als mensen vaak beperkt zijn door onze aardse blik,
biedt de adelaar een perspectief van grote hoogte en hemelse kracht.

Voorafgaand aan de kerkdienst is er, voor wie wil, de mogelijkheid om samen
een wandeling te maken (van een half uur). We verzamelen om 08.45 uur in
de kerk en vertrekken na een korte uitleg. Om 10.00 uur begint dan de viering,
waarin we verschillende Bijoelteksten lezen die gaan over de betekenis van de
adelaar in de Bijbel. U kunt ook naar de viering komen zonder aan de
wandeling mee te doen.

(e var Prog

HEMELS GROEN

Op maandag 11 mei komen we bij elkaar voor het
leerhuis "Hemels Groen’".

We lezen en bespreken hoofdstuk 6; Gods kijk op de
natuur (Job 38-41)

maandag 11 mei
Adelaar Regenbooghus

De Fennen 348. S
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur.

Opgave bij :
a.heerma@gmail.com

Annemiek Heerma
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Hetuur U

Het uur U is van oorsprong een militaire
term: het zorgvuldig geheimgehouden
moment waarop een aanval begint
Tegelijk is het de titel van een lang
verhalend gedicht van Martinus Nijhoff
(1894-1953). Tijdens onze gespreksgroep
“De Jacobijner”, waarin we telkens een
parabel bespreken, kwam dit gedicht ter
sprake. Eigenlijk zou je het zelf ook als
een parabel kunnen lezen. Het gedicht
opent met een verstilde, zomerse scéne:
een doodstille straat, ogenschijnlijk
zonder betekenis of beweging. Dan
verschijnt er plotseling een man die de
hoek om komt. Met zijn komst verandert
de sfeer. Er ontstaat spanning, alsof er
iets belangrijks staat te gebeuren. Zijn
aanwezigheid roept bij de bewoners een
gevoel van inzicht op, een besef dat er
méér is dan het alledaagse. In het
gedicht staat zo'n beslissend moment
centraal: een ogenblik dat je even optilt
uit je gewone bestaan. Die mysterieuze
voorbijganger lijkt iets zichthaar te
maken van hoe het leven bedoeld is.
Maar nog voordat je het goed en wel
kunt bevatten, is het moment alweer
voorbij. De man verdwijnt even

onverwacht als hij gekomen is. Je zou in
deze figuur trekken van Jezus kunnen

.
UK

JACOBUNER

herkennen. Ook zijn aanwezigheid was vaak
kort en onverwacht, en toch diep
betekenisvol. En net als in het gedicht ging
men daarna vaak weer over tot de orde van
de dag. Dat roept een vraag op: “Heb je zelf
wel eens zo'n moment meegemaakt?” Een
ogenblik waarvan je voelde: dit is beslissend,
dit doet er echt toe? Parabels en gedichten
kunnen ons helpen om gevoeliger te
worden voor zulke ervaringen. Ze leren ons
om aandacht te hebben voor wat zich
aandient, juist in het gewone. Tijdens onze
bijeenkomst  hebben we dit  soort
bemoedigende momenten met elkaar
gedeeld. Het zijn vaak kleine, onverwachte
ervaringen waarin je even een glimp
opvangt van iets groters, iets dat je zou
kunnen zien als een glimp van Gods
Koninkrijk. Mocht u eens willen aansluiten
bij de gespreksgroep, dan bent u van harte
welkom! We lezen de volgende keer
hoofdstuk 9 en 10: “De parabel als
eyeopener” uit het boek “Geef mij de dwaze
meisjes maar” van Koen Holtzapfel.

* Dinsdagmiddag 26 mei

e 14.30 uur tot 16.00 uur

e Obe Postmawei 32 8915 DP Leeuwarden
Opgave: Annemiek Heerma Telefoon: 06-
25162885 Mailadres: a.heerma@gmail.com




Over een paar weken ga ik met Kerk in Actie mee op reis ;
naar Ghana waar we o.a. de projecten bezoeken. "
Vanuit KiA werd voorgesteld om foto's van b.v. familie mee &
te nemen om daar te laten zien. Het zou ook leuk zijn om
| foto's mee te nemen van onze kerkelijke gemeente.

Welk beeld zou u graag willen laten zien van onze
gemeente. Kan b.v. een kerkdienst zijn, de
kindernevendienst, oefenen van het koor. Doordeweekse
activiteiten zijn ook onderdeel van gemeentezijn. Geef uw
fantasie de vrije loop en wees gerust, de foto's komen niet
op internet. De foto's kunt u tot uiterlijk 6 mei opsturen
naar bwindi@hetnet.nl of whatsapp 06-12306115.

Hilda de Koning

kerk
in actie

Beste mensen,

2] Mijn naam is Anne Freriks en ik ben momenteel
bezig met een afstudeeronderzoek binnen
] Stadsklooster Leeuwarden dat zich focust op

f‘ * het verbinden van verschillende

b doelgroepen die straks te vinden zijn in

5 Stadsklooster Leeuwarden.

«] * Daarnaast onderzoek ik hoe we
oo Stadsklooster Leeuwarden een huis kunnen 2
£ maken voor inwoners in Leeuwarden. %
i \Voor mijn onderzoek kom ik graag met u in 4

U] gesprek over wat voor betekenis de Grote of

53 Jacobijnerkerk voor u als lid heeft en hoe u kijkt
84 naar Stadsklooster Leeuwarden. Ik vind het

1 namelijk belangrijk dat u goed in dit onderzoek
7 wordt meegenomen.

& Staat u open voor een gesprek, stuur mij dan
2 een mail naar

@ anne.freriks@student.nhistenden.com of app of
bel naar +31628819312. ‘
S L T ——————
Met vriendelijke groet, Aanschuiftafel: Verzoeknummers
<5 Anne Freriks zingen met Peter

S S T

)

!’




werkgroepen e.q.

nieuws

Afscheid
Helaas is mijn contract niet verlengd en stop ik per mei
met het jeugdwerk in de Jacobijner.

Ik was iets aan het opbouwen en vind het erg jammer
dat ik nu ga stoppen.

Als u goed kijkt ziet u heel wat jeugd in de kerk. [k heb
gezien wat een leuke, enthousiaste, welwillende groep
dit is. Wat hebben we mooie onderwerpen behandeld en
lol gehad met elkaar.

Blijft u met elkaar naar de jeugd omkijken en erin
investeren? Ze zijn het waard en ook voor u kunnen ze
inspirerend zijn!

U heeft me al een tijd niet gezien omdat ik door mijn
zwangerschap ziek ben. Een vreemde periode om te
stoppen met het werk. Zodra het lukt, neem ik afscheid.
Zo nu en dan zal ik bij de tienerdiensten blijven helpen,
als vrijwilliger.

We zien elkaar dus nog.

Liefdevolle groet, Anne van Blaaderen

Het jeugdwerk wordt vervolgd door Gerda van Brug

samen met de leiding van de tienerdiensten Rob, Eelco
Leonie en Paulien

- : . =g E N
Deze duimen omhoog bij de kerstbijeenkomst waren voor
Anne, om haar beterschap toe te wensen
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Zondag 10 mei start van
de online enquéte met
als doel
Jacobijnerprofielschets
Maandag 11 mei Hemels
groen 11.30u. AR-h0s
Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag viering
10.00u. met vooraf
wandeling 8.45u.
Zondag 24 mei: Pinksteren
en afscheidsdienst Jan
Jaap Stegeman: na afloop
koffie, soep en broodjes
Dinsdag 26 mei Het uur U
14.30u. Obe Postmawei 32

Elkaar Zien : 1 x in de 14
dagen 29 apil as. (zie
Geondevveif
Jacobijner Noenviering elke
4e zondag 12.00u.
Huiskamermidweekviering
woensdag 22 en 29 aprila.s.
zie Geandewei
Meditatie Swettehiem (zie
Geandewei)
Vrijdagmiddagmeditatie
elke vrijldag 17.00u-17.30u
Kinderdienst: Iste en 3de
zondag

e Oppas: elke zondag
e Vierstem; 10 mei

Cantorij: iedere 2e zondag

Kerkdiensten zijn te volgen via
jacobijner.nl, youtube en Omroep Leeuwarden:

zondag om 20u, maandag

m 10u.

Contact: scriba@jacobijner.nl
jacobijnerkerkbrief@gmail.com
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Taartactie Palmpasen 29 maart

Een zeer geslaagde actie; Koffie met een lekker stukje gebak. Velen van u zaten
heerlijk te smikkelen. Ook voor Ghana was het een mooi resultaat.

De actie heeft € 193,60 opgebracht.

We hielden ook gebak over. De bedoeling was dat dit naar het Aanloophuis zou
gaan, maar die was gesloten. Een ander en vergelijkbaar doel is het Leger des
Heils en daar is het restant naar toegebracht.

Tenslotte iedereen hartelijk bedankt die aan het slagen van de actie heeft
meegewerkt.

ZWO Jacobijner
Groet,
Hilda
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Ontmoetingsmoment in Eeltjeshiem

Hoe smaakt vrede? En heeft u wel eens zachtmoedigheid geproefd?
Op dinsdagmiddag 14 april was er een groothuisbezoek in MFC Eeltsje’s
Hiem. Het thema was: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.

Tijdens de fruitproeverij ontvingen we met
gesloten ogen een stukje fruit van elkaar.
Elk stukje fruit stond symbool voor één van
de vruchten van de Geest, bijvoorbeeld:
een appel verwees naar zelfbeheersing,
een druif naar zachtmoedigheid.

We lazen de tekst uit Galaten 5 vers 22:
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelikheid
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

Paulus plaatst het leven naar het viees
tegenover het leven door de Geest. Na een
opsom- ming van de ‘werken van het
vlees’ noemt hij de ‘vrucht van de Geest,
€én vrucht, met negen eigenschappen. Het
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is te vergelijken met een sinaasappel, die
uit meerdere partjes bestaat, maar toch
één geheel vormt. De vruchten van de
Geest is geen lijstje van eigen-schappen
die wel zelf moetenproduceren, maar
uitingen van wat de Geest in ons wil
bewerken. Het gaat om de geestelike
groei in verbondenheid met Christus.
Samen gingen we in gesprek aan de
hand van vragen als: Welke vruchten zijn
belangrik in je leven? Welke vrucht
herken je in de ander? Wat heeft een
vrucht nodig om te rijpen?

Als afsluiting vormden we een kring en
zegende ieder de persoon naast zich met
een vrucht van de Geest, bijvoorbeeld: "k
zegen jou met zachtmoedigheid.”
Daarna zongen we lied 841: "Wat
Ziin de goede vruchten?”

Bij het naar huis gaan ontvingen
we een kaartje met de tekst uit
Galaten 5:22-23. Een mooie
herinnering én een vraag om mee
te nemen: "Welke vruchten zou u
graag zien groeien in uw eigen
leven?”

Annemiek. Heerma




wxcenir: DE

JACOBLINER

Jacobijner Profielschets- de enquéte

In"hetlicht

Toen onze predikant aangaf na te denken over vertrek uit onze gemeente is de
kerkenraad gaan nadenken hoe de komende vacature in te gaan vullen.
Immers, bij een vacature hoort een profielschets van een nieuw te beroepen
predikant.

Om deze op te kunnen stellen zag de Kerkenraad zich voor de vraag gesteld:
wat voor profiel heeft de wijkgemeente de Jacobijner? M.a.w. waarin
onderscheiden we ons van andere wijkgemeenten en wat willen we of wat zijn
thema’s die hier spelen?

Vanuit de Kerkenraad kwam de vraag eerst een profielschets van de
wijkgemeente de Jacobijner op te stellen. Dit doen we met een hiervoor door
de PKN ontwikkelde enquéte — Nieuw Kerkelijk Peil. Op die manier kunnen we
zoveel mogelijk leden van de wijkgemeente betrekken.

Wat betekent dit en wat vraagt dat van u?

Vanaf de week van maandag 10 mei tot en met de week van vrijdag 14 juni
wordt er een online enquéte uitgezet met een toegangscode gekoppeld aan
onze gemeente.

Het invullen van de enquéte kan op verschillende manieren:

1. werkgroepen en activiteitencommissies wordt gevraagd op een bijeenkomst
of vergadering hier tijd voor te maken en de enquéte samen in te vullen, dit ook
om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan over de items. Natuurlijk vult
iedereen zelf de enquéte in maar samen invullen is een stimulans om
gedachten te vormen en ook om alle vragen van de enquéte in te vullen —
immers alleen volledig ingevulde formulieren kunnen verwerkt worden en dus
meetellen.

We zullen hiervoor de contactpersonen benaderen om dit in de eigen groep uit
te zetten; de enquétes worden online ingevuld — als dat niet lukt is de enquéte
op papier in te vullen, deze moeten daarna nog online worden verwerkt; vanuit
de commissie proberen we dit zo veel mogelijk begeleiden

Het invullen van de enquéte vraagt zo’n 30 minuten en is anoniem. We hopen
op deze manier zoveel mogelijk mensen te betrekken.

2. op zondag 31 mei is er na de viering ook de mogelijkheid hier in de kerk de
enquéte in te vullen voor wie dat wil en het niet via een groep kan doen

3. tot slot wordt de toegangscode ook via de nieuwsbrief verspreid zodat
mensen die dat willen individueel kunnen invullen
Let op... je mag maar één keer een enquéte in vullen....

Tot slot: de uitkomsten — verwerkt door de Theologische Faculteit Utrecht -
gaan naar de Kerkenraad en die gebruikt deze bij het proces van een te
beroepen predikant.

De komende weken komt er meer informatie over deze enquéte in Geandewei

en in de Nieuwsbrief. Kijk ook eens op: http://www.nieuwkerkelijkpeil.nl
Wordt vervolgd,

De Jacobijner Profielschets Commissie:
Alex Riemersma, Maaike Boomsma, Corien Steenstra en Berdine Wijmenga
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Hemelvaartsdag: "Ms een adeloar”
De adelaar is een vogel die van oudsher veel
indruk maakte vanwege zijn moed, kracht, snelle

en hoge viucht en scherp gezicht. Deze “koning van

de vogels” staat wel symbool voor Christus omdat

hij, net als de opvarende Heer, recht naar het licht

van de zon vliegt.

Op 14 mei staan we er bij stil dat Jezus terugkeerde

naar de Vader, en in de viering zal het gaan over het

thema ‘adelaar. Waar wij als mensen vaak beperkt zijn door onze aardse blik,
biedt de adelaar een perspectief van grote hoogte en hemelse kracht.

Voorafgaand aan de kerkdienst is er, voor wie wil, de mogelijkheid om samen
een wandeling te maken (van een half uur). We verzamelen om 08.45 uur in
de kerk en vertrekken na een korte uitleg. Om 10.00 uur begint dan de viering,
waarin we verschillende Bijoelteksten lezen die gaan over de betekenis van de
adelaar in de Bijbel. U kunt ook naar de viering komen zonder aan de
wandeling mee te doen.

(e var Prog

HEMELS GROEN

Op maandag 11 mei komen we bij elkaar voor het
leerhuis "Hemels Groen’".

We lezen en bespreken hoofdstuk 6; Gods kijk op de
natuur (Job 38-41)

maandag 11 mei
Adelaar Regenbooghus

De Fennen 348. S
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur.

Opgave bij :
a.heerma@gmail.com

Annemiek Heerma
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Hetuur U

Het uur U is van oorsprong een militaire
term: het zorgvuldig geheimgehouden
moment waarop een aanval begint
Tegelijk is het de titel van een lang
verhalend gedicht van Martinus Nijhoff
(1894-1953). Tijdens onze gespreksgroep
“De Jacobijner”, waarin we telkens een
parabel bespreken, kwam dit gedicht ter
sprake. Eigenlijk zou je het zelf ook als
een parabel kunnen lezen. Het gedicht
opent met een verstilde, zomerse scéne:
een doodstille straat, ogenschijnlijk
zonder betekenis of beweging. Dan
verschijnt er plotseling een man die de
hoek om komt. Met zijn komst verandert
de sfeer. Er ontstaat spanning, alsof er
iets belangrijks staat te gebeuren. Zijn
aanwezigheid roept bij de bewoners een
gevoel van inzicht op, een besef dat er
méér is dan het alledaagse. In het
gedicht staat zo'n beslissend moment
centraal: een ogenblik dat je even optilt
uit je gewone bestaan. Die mysterieuze
voorbijganger lijkt iets zichthaar te
maken van hoe het leven bedoeld is.
Maar nog voordat je het goed en wel
kunt bevatten, is het moment alweer
voorbij. De man verdwijnt even

onverwacht als hij gekomen is. Je zou in
deze figuur trekken van Jezus kunnen
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herkennen. Ook zijn aanwezigheid was vaak
kort en onverwacht, en toch diep
betekenisvol. En net als in het gedicht ging
men daarna vaak weer over tot de orde van
de dag. Dat roept een vraag op: “Heb je zelf
wel eens zo'n moment meegemaakt?” Een
ogenblik waarvan je voelde: dit is beslissend,
dit doet er echt toe? Parabels en gedichten
kunnen ons helpen om gevoeliger te
worden voor zulke ervaringen. Ze leren ons
om aandacht te hebben voor wat zich
aandient, juist in het gewone. Tijdens onze
bijeenkomst  hebben we dit  soort
bemoedigende momenten met elkaar
gedeeld. Het zijn vaak kleine, onverwachte
ervaringen waarin je even een glimp
opvangt van iets groters, iets dat je zou
kunnen zien als een glimp van Gods
Koninkrijk. Mocht u eens willen aansluiten
bij de gespreksgroep, dan bent u van harte
welkom! We lezen de volgende keer
hoofdstuk 9 en 10: “De parabel als
eyeopener” uit het boek “Geef mij de dwaze
meisjes maar” van Koen Holtzapfel.

* Dinsdagmiddag 26 mei

e 14.30 uur tot 16.00 uur

e Obe Postmawei 32 8915 DP Leeuwarden
Opgave: Annemiek Heerma Telefoon: 06-
25162885 Mailadres: a.heerma@gmail.com




Over een paar weken ga ik met Kerk in Actie mee op reis ;
naar Ghana waar we o.a. de projecten bezoeken. "
Vanuit KiA werd voorgesteld om foto's van b.v. familie mee &
te nemen om daar te laten zien. Het zou ook leuk zijn om
| foto's mee te nemen van onze kerkelijke gemeente.

Welk beeld zou u graag willen laten zien van onze
gemeente. Kan b.v. een kerkdienst zijn, de
kindernevendienst, oefenen van het koor. Doordeweekse
activiteiten zijn ook onderdeel van gemeentezijn. Geef uw
fantasie de vrije loop en wees gerust, de foto's komen niet
op internet. De foto's kunt u tot uiterlijk 6 mei opsturen
naar bwindi@hetnet.nl of whatsapp 06-12306115.

Hilda de Koning

kerk
in actie

Beste mensen,

2] Mijn naam is Anne Freriks en ik ben momenteel
bezig met een afstudeeronderzoek binnen
] Stadsklooster Leeuwarden dat zich focust op

f‘ * het verbinden van verschillende

b doelgroepen die straks te vinden zijn in

5 Stadsklooster Leeuwarden.

«] * Daarnaast onderzoek ik hoe we
oo Stadsklooster Leeuwarden een huis kunnen 2
£ maken voor inwoners in Leeuwarden. %
i \Voor mijn onderzoek kom ik graag met u in 4

U] gesprek over wat voor betekenis de Grote of

53 Jacobijnerkerk voor u als lid heeft en hoe u kijkt
84 naar Stadsklooster Leeuwarden. Ik vind het

1 namelijk belangrijk dat u goed in dit onderzoek
7 wordt meegenomen.

& Staat u open voor een gesprek, stuur mij dan
2 een mail naar

@ anne.freriks@student.nhistenden.com of app of
bel naar +31628819312. ‘
S L T ——————
Met vriendelijke groet, Aanschuiftafel: Verzoeknummers
<5 Anne Freriks zingen met Peter

S S T

)

!’




werkgroepen e.q.

nieuws

Afscheid
Helaas is mijn contract niet verlengd en stop ik per mei
met het jeugdwerk in de Jacobijner.

Ik was iets aan het opbouwen en vind het erg jammer
dat ik nu ga stoppen.

Als u goed kijkt ziet u heel wat jeugd in de kerk. [k heb
gezien wat een leuke, enthousiaste, welwillende groep
dit is. Wat hebben we mooie onderwerpen behandeld en
lol gehad met elkaar.

Blijft u met elkaar naar de jeugd omkijken en erin
investeren? Ze zijn het waard en ook voor u kunnen ze
inspirerend zijn!

U heeft me al een tijd niet gezien omdat ik door mijn
zwangerschap ziek ben. Een vreemde periode om te
stoppen met het werk. Zodra het lukt, neem ik afscheid.
Zo nu en dan zal ik bij de tienerdiensten blijven helpen,
als vrijwilliger.

We zien elkaar dus nog.

Liefdevolle groet, Anne van Blaaderen

Het jeugdwerk wordt vervolgd door Gerda van Brug

samen met de leiding van de tienerdiensten Rob, Eelco
Leonie en Paulien

- : . =g E N
Deze duimen omhoog bij de kerstbijeenkomst waren voor
Anne, om haar beterschap toe te wensen
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Zondag 10 mei start van
de online enquéte met
als doel
Jacobijnerprofielschets
Maandag 11 mei Hemels
groen 11.30u. AR-h0s
Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag viering
10.00u. met vooraf
wandeling 8.45u.
Zondag 24 mei: Pinksteren
en afscheidsdienst Jan
Jaap Stegeman: na afloop
koffie, soep en broodjes
Dinsdag 26 mei Het uur U
14.30u. Obe Postmawei 32

Elkaar Zien : 1 x in de 14
dagen 29 apil as. (zie
Geondevveif
Jacobijner Noenviering elke
4e zondag 12.00u.
Huiskamermidweekviering
woensdag 22 en 29 aprila.s.
zie Geandewei
Meditatie Swettehiem (zie
Geandewei)
Vrijdagmiddagmeditatie
elke vrijldag 17.00u-17.30u
Kinderdienst: Iste en 3de
zondag

e Oppas: elke zondag
e Vierstem; 10 mei

Cantorij: iedere 2e zondag

Kerkdiensten zijn te volgen via
jacobijner.nl, youtube en Omroep Leeuwarden:

zondag om 20u, maandag

m 10u.

Contact: scriba@jacobijner.nl
jacobijnerkerkbrief@gmail.com




